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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 18 mei 2025 

 
Voorganger  : Willie Visser uit Grootebroek 

Lector   : Carla Benjamins 

Organist  : Rob Zijlstra  

Collectedoel  : Stichting Leergeld West-Friesland  

Liederen  : Zie Borden 

Lezingen  : Zie Borden  

 

Collectedoel Diaconie 

 

Stichting Leergeld West-Friesland 

 
Het is de laatste keer dat we in de dienst van zondag collecteren voor Stichting Leergeld West-Friesland. 1 op de 

12 kinderen leven in armoede en kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel 

normaal. De missie van Stichting Leergeld is dat alle kinderen mee moeten doen. Want nu meedoen is straks 

meetellen! Kinderen in armoede lopen het risico op uitsluiting, depressie en soms ook zijn ze slachtoffer van 

pesterijen. 

Als Stichting Leergeld West-Friesland richten zij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen 

dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Zij zetten zich in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.  

Het kan hier gaan om schoolspullen, een fiets, laptop, muziekles, lidmaatschap bij een sportvereniging of het 

kunnen vieren van hun verjaardag. Zo kunnen ze opgroeien als volwaardige mensen in de maatschappij. 

Laten wij Stichting leergeld steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte of uw gift overmaken op het 

volgende rekeningnummer:   

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. Diaconie gemeente Thomas 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op hun website: leergeldwestfriesland.nl 

 

Onze Jarigen: 

 

De jarigen t/m 24 mei leest u hieronder.  
 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief PG THOMAS, 24e jaargang, nr. 423, 18 mei 2025 

Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com  
 

Van de predikant 

 
In het jaar 563 kwam een Ierse Monnik, met twaalf anderen, aan op het Schotse eiland Iona. Die monnik heette 

Columbia en hij stichtte daar een klooster. Vanuit Iona begon een deel van de kerstening van Schotland en 

Europa. Een Keltisch-christelijke traditie was hier ontstaan met andere wortels dan de West-Romeinse wortels 

waarmee wij vooral in Nederland bekend zijn. Jaarlijks trekt het klooster van Iona vele mensen om daar anderen 

te ontmoeten, stil te zijn of God te zoeken.  

 

Op dit moment ben ik voor de nascholing (permanente educatie) met een groep naar Iona. We hebben een 

heel programma over de Keltische invloeden op het Christendom en leven volgens het ritme van het klooster. Ik 

heb mij hier al tijden op verheugd en hoop veel inspiratie op te doen om straks weer mee te kunnen nemen in 

mijn werk en dagelijks leven.  

 

Het gevolg is wel dat een van de keren dat ik zou voorgaan is weggevallen. Ik sta dus een tijdje niet op het 

preekrooster, maar met Hemelvaart ben ik er weer. Gelukkig is het Marian gelukt om een andere voorganger te 

regelen. Nu is het niet zo dat ik vakantie heb. Het fijne aan het werk van predikant is de afwisseling van taken. 

De andere taken gaan gewoon door. Van 16 mei t/m 24 mei ben ik echter niet bereikbaar. In geval van nood 

kunt u altijd iemand van de kerkenraad bereiken.   

 

Een voorbeeld van een gebed uit de Iona traditie is een gebed van C. Martin, in vrije vertaling: 

Gebed voor het ontbijt: 

 

Heer, maakt mij niet als cornflakes, droog, bruin gebakken en moeilijk te openen. Maar maak mij als 

havermoutpap, warm, troostend en klaar om uit te gieten voor anderen. 

 

Gebed na het ontbijt: 

 

Heer, geef dat we niet als havermoutpap mogen zijn: stijf, stug en moeilijk in beweging te krijgen, maar make 

ons als cornflakes, knapperig, vers en klaar om uit te delen.  

 

Ds. Jantina de Ruiter 

 

 

Henk woont nu 7 weken in Sweelinckhof en begint te wennen.  

Zijn geestelijke gesteldheid gaat achteruit en merkt dit ook zelf.  

We zien we elkaar elke dag een paar uur maar hebben onze eigen agenda.  

 

Vriendelijke groeten,  

Henk (0615256897) en Femmy (0617118207) 

 

 

Agenda: 
   

Di. 27 mei   Vergadering Diaconie     10:00 

Di. 3 juni   Vergadering Kerkrentmeesters     09:30 

Wo. 4 juni   Geloven Samen      15:00 

Wo. 25 juni   Taakgroep Eredienst     15:00  

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 
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Informatie dienst op 25 mei 2025  

Voorganger : Bart Vijfvinkel uit Oostzaan 

    Bijzondere dienst met muziek en zang (zie hieronder meer informatie) 

  Let op: de dienst is in de middag (14:30) 

 

 

Oratorium  `de Doper` in de  kerk te Oostwoud 

  

Op zondag 25 mei a.s. om 14.30 uur heeft in de kerk te Oostwoud een uitvoering 

plaats van oratorium `de Doper`.  Het werk zal uitgevoerd worden door Zaans 

Projectkoor `de Doper` o.l.v. Jos Martens. 

 

Het bijbels zangstuk vertelt het verhaal van Johannes de Doper. Wie is hij? 

Wegbereider, zonderling, profeet, boeteprediker… hij is het allemaal. 

 

Gekleed in een kamelenharen mantel treedt hij op aan de rivier de Jordaan waar 

hij mensen oproept tot een hernieuwd bestaan, tot gerechtigheid en vrede. Hij 

wijst daarbij van zich af op Jezus die gekomen is `om alle gerechtigheid te 

vervullen`. 

 

Zoals bij veel profeten, kritische stemmen, loopt het ook met Johannes niet goed af. Hij wordt gevangen gezet 

en op de verjaardag van de koning onthoofd.  

 

Maar na zijn dood doet  het gerucht de ronde dat hij is opgestaan. Dat wil zeggen: dat waar het `de Doper` om 

te doen is, dat sterft niet. Tot op vandaag is de oproep tot menselijkheid, gerechtigheid en vrede niet stuk te 

krijgen.  

 

Daarmee is het verhaal van `de Doper` een verhaal van alle tijden. 

 

 

Zondag 25 mei 2025, 14.30 uur, Kerk Oostwoud, Oosteinde 44 

 

Oratorium ‘de Doper’, muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel 

Zaans Projectkoor ‘de Doper’ o.l.v. Jos Martens 

Ike Wolters, piano  

Alice Ploeg , fluit 

Lezingen: Annelieke Wiegman 

      

Toegang gratis / deurcollecte 

 
Zaans Projectkoor De Doper is een ad hoc koor van mensen – kerkelijk en niet kerkelijk – uit de hele Zaanstreek. Mocht u dit 

bijzondere en verbindende project financieel willen ondersteunen dan is uw gift welkom op NL17 INGB 0006 1816 21 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Wormerveer onder vermelding van ‘De Doper’. 
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Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


